
jaargang 32, nr. 10    oktober 2025  

afdeling Ede 

NIEUWSBRIEF KBO 

© Annelies Tax 

KBO-Ede 

1985-2025 



Pagina 2 NIEUWSBRIEF KBO 

In dit nummer: 

Colofon 2 

Voorwoord 3 

Bericht van het bestuur Ede Doet 3 

Belastinginvullers 3 

Pastorale bijdrage: in het voorbijgaan 4 

Van de redactie 4 

Programma O&O en jubileum 5 

Samen uit eten 5 

Terugblik 80/90-er jarigen 6 

Helemaal mee eens 7 

  

Verkiezingen   8 

Nieuwe invullers belastingservice   8  

Gratis ontdekdag driewielerfiets   9 

7 oktober   9 

Er op uit de komende tijd  10 

Vraag en aanbod  10 

Beeldterugblik 25 jarig jubileum  10 

Dagje uit / Zand  11 

Reactie onjuist  neergezette kliko  11 

  

  

Interessante informatie: 

Colofon 

Voorzitter Ap Dominicus 
t. 0318-79 51 43 
email: abdominicus1@gmail.com 

1e Secretaris 
Adri Koch t. 0318-65 03 68 
email: secretaris@kbo-ede.nl 

2e Secretaris/Notulist 
Erica Kuijper t. 06-54 66 42 06 
email: erica.kuijper@kpnmail.nl 

1e Penningmeester 
Gijsbert van Ingen t. 06-47 55 22 32 
email: penningmeester@kbo-ede.nl 

2e Penningmeester 
Just Hageman t.06 21 29 21 96 
email: justhageman@gmail.com 

Rekeningnummer voor contributie 
en giften 
NL02 INGB 000 41 76 610 
t.n.v. KBO voor Senioren afd. 
Ede-Bennekom 

Pastoraal adviseur 
Em. pastor Hans Lucassen 

Ledenadministratie 
Charles Slangen t. 06-27 09 17 46 
email: ledenadministratie@kbo-ede.nl 

Commissie Ontwikkeling & 
Ontspanning (O&O) 
Coördinator Trudy v. Schoonhoven 
t. 0318-64 59 09 / 06-46 89 94 88 
email: 
trudyvanschoonhoven@planet.nl 

Coördinator bezorging 
Ons Magazine en KBO Nieuwsbrief 
Ton Kalfs 
t. 06-46 71 20 01 
email: ton.kalfs@planet.nl 

Belastingservice Ouderenbonden 
Coördinator a.i.: email: 
abdominicus1@gmail.com 

Ouderen Adviseur (OA) en Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) 
Frans Bik t. 0318-84 29 92 
email: fransbikkel1@gmail.com 

Ouderen Adviseur (OA) 

Mia de Munnik t. 06-57 24 96 82 
email: miademunnik@chello.nl  

Coördinator Zorg & Welzijn + 
Haal en breng service 
Thijs Waasdorp 
0318-631 256 of 06-53 79 18 54 
email: m.waasdorp@chello.nl 

Coördinator PC hulp 
Jan Kemman t. 06-38 48 41 12 
email: j.kemman@chello.nl 

Beheer website en facebook 
Annelies Tax t. 06-42 88 88 12 
email: webmaster@kbo-ede.nl 

Redactie Nieuwsbrief 
Redacteur Fred Deuning 
t. 06-38 15 52 96 
email: jefdeuning22745@freeler.nl 
+ kbonieuwsbrief@gmail.com 

Corrector Mary-Ann Borggreve 
Vormgever Erica Kuijper 

Volgende kopij uiterlijk inleveren 6 oktober 2025 

Deze Nieuwsbrief kunt u ook lezen op onze website www.kbo-ede.nl 

Facebook www.facebook.com/KBO-Ede-897647640335670/ 



De herfst is weer begonnen. Een mooi jaargetijde met 
zijn kleurenpracht, storm en regen. 
Die mooie kleurenpracht verdwijnt in de loop van de 
herfst en gaan de winter in als een kale bedoening. 
Dan gaat op de laatste zaterdag van oktober de klok 
weer verzet worden en dat betekent dat het ’s avonds 
nog vroeger donker wordt. 
Voor sommige mensen is dat een moeilijke periode. 
Sombere dagen heet dat dan. 
U kunt ook leuke dingen doen zoals puzzelen, een 
boek lezen, een mooie film kijken. 
 
KBO-EDE begint op 5 november met  activiteiten, met 
betrekking tot het 40 jarig bestaan. 
U hebt dat misschien al gemerkt aan de omslag van 
deze mooie nieuwsbrief. 
De jubileumcommissie en het Bestuur rekenen erop, 
dat veel  leden aanwezig zullen zijn. 

Hebt u problemen met het vervoer, dan verwijs ik u naar 
de colofon, hier staat  hoe u onze breng en haalservice 
kunt bereiken. 
U wordt met liefde opgehaald en thuis gebracht. Maak 
er gebruik van en gun uzelf dit mooie pleziertje. 
Leden kunnen onder het genot van een glaasje en een 
hapje elkaar ontmoeten en nog eens terugkijken op 40 
jaar KBO-EDE. 
Ik wens u allen een fijne jubileumviering. Bekijk het 
programma en doe mee met de activiteiten. 

 

Ap Dominicus, voorzitter  

Voorwoord van de voorzitter 
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Van de bestuurstafel: EDE DOET 

BELASTINGINVULLERS 

KBO-EDE en ANBO-PCOB verzorgen samen hulp aan onze leden bij het invullen van het belastingformulier. 
Een groep van 8 personen zorgt ervoor dat alle formulieren tijdig en bekwaam worden ingevuld. 
Mocht u interesse hebben om deze hulp aan onze leden te verlenen? Neem dan contact op met Ap Dominicus, 
telefoonnummer 06-19021119 of email abdominicus1@gmail.com  
Deze activiteit duurt een maand. Als invullers komen we enkele malen bij elkaar. 

Ap Dominicus 

De verwachting is dat in week 38 (dinsdag 16 september 
2025) alle huishoudens in gemeente Ede de tweede Ede 
Doet cheque ter waarde van 7,50 euro worden bezorgd. 

Na het succes van de filmmiddag afgelopen november 
2024 in bioscoop Pathé Ede wil KBO Ede graag voor de 
senioren van gemeente Ede een bowling- en 
midgetgolfmiddag organiseren. Senioren kunnen 
bekende en onbekende leeftijdgenoten uit de gemeente 
Ede ontmoeten, contacten leggen en houden. Doet u 
mee en levert u uw EdeDoet waardecheque in voor dit 
initiatief van KBO Ede? Hieronder staan de adressen 
waar u ze in kunt leveren. 

LET OP: de bonnen moeten uiterlijk zaterdag 18 
oktober zijn geregistreerd, hierna zijn de bonnen 
waardeloos. 

U kunt uw bonnen inleveren bij: 

1. Gijsbert van Ingen, Doeshof 11, 6715 DS Ede 

2. Fred Deuning, Pollenstein 17, 6714 DC Ede   
3. Thea Tjio, Laurens Janszn. Kosterstraat 5, 6717 BX 
Ede   

4. Adri Koch, Lange Akkers 135, 6711 TL Ede    
5. Fam. Borggreve, Veenweg 3, 6741 EA Lunteren  

6. R. Gommers, Honingklaver 2, 6721 RT Bennekom 
7. Trudy van Schoonhoven (tijdens activiteiten in De 
Bosroos; bijvoorbeeld tijdens de lezing op 15 oktober 
a.s. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking om uw 
waardecheque te doneren aan KBO Ede! 

 
Het Bestuur 

mailto:abdominicus1@gmail.com


Je kunt soms best jaloers worden op mensen die enorm 
enthousiast in het leven staan. Mensen, van wie je het 
gevoel krijgt dat zij zo vol zijn van hun levensideaal of 
hun levenstaak, dat ze er werkelijk alles voor over 
hebben. Vaak opgeruimde, blije mensen. Zo, dat het  je 
zelfs kan irriteren als je je eigen leven daarmee vergelijkt 
en je afvraagt: waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Waar 
loop ik echt warm voor? Het valt mij vaak op hoeveel 
mensen hun leven ervaren als iets dat weinig kleur heeft 
en mat en dof geworden is. Je zou soms zo graag willen 
dat je je helemaal kon geven, zonder slag om de arm, 
zonder reserve. Je verlangt naar iets waar je hard aan 
kunt werken, iets wat je zo aan het hart gaat, dat het niet 
kan schelen wat er gebeurt, omdat je weet: dat het goed 
is.  

Ik hoor oudere  mensen op momenten van terugkijken 
wel eens vol weemoed zeggen: vroeger had ik nog 
idealen, maar nu is het of alles z’n warmte heeft verloren. 
We zijn enthousiast aan ons huwelijk begonnen, maar 
het is veelal zo grijs en kil geworden en de kinderen: och, 
die zijn hun eigen weg gegaan. 

Er zijn  jongeren die zeggen: had ik maar eens iemand 
die mij duidelijk kon maken waar ik nu eigenlijk voor kan 
leven. Heeft het nog wel zin om ergens aan te beginnen? 
Mijn studie? Mijn toekomst? Is er iemand, ja, kunt u mij 
dan niet zeggen waarvoor ik leef? Zou het mogelijk zijn 
om in je leven ooit eens helemaal en van harte “ja” te 
zeggen? 

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf 
te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te 
nemen.” Dat lezen we in deze dagen in de liturgie. Ja, ja! 
Jezus volgen, navolgen: de eerste gedachte die dan 
opkomt zijn grote namen, mensen die in Zijn voetspoor 
iets geweldigs gepresteerd hebben. Bijna een 
uitzonderlijk soort mensen voor wie  dat was weggelegd, 
zeg maar heiligen, sterke mannen en vrouwen waar 
iedereen tegenop kijkt, die bijna te goed zijn voor deze 
wereld.  

In ontmoetingen met jonge mensen valt op dat ze soms 
geneigd zijn om bij woorden als navolging, roeping, 
levenstaak te denken aan iets moeilijks, aan iets dat bijna 
onmogelijk is. Zoals iemand in een terugblik eens zei: 
‘eigenlijk heb ik maar weinig van mijn leven terecht 
gebracht, want ik heb veel te weinig geleden aan het 
leven. Het leven is me allemaal veel te makkelijk af 
gegaan.’  

In de oosterse wijsheid wordt een mooi, oud verhaal 
door verteld:  

“Een jongeman is rusteloos op zoek naar een levenstaak 
waar hij zich helemaal aan kan wijden. Hij trekt de 
bergen in om in bittere armoede en grote zelfdiscipline 
zichzelf helemaal te vergeten. Maar daar vindt hij de 
waarheid niet. Dan sluit hij zich aan bij een grote 
leermeester en hij probeert alles te doen om hem zoveel 
mogelijk na te volgen. Maar ook dat geeft hem geen rust. 
Dan gaat hij hartstochtelijk op zoek naar een vrouw en 
hij bouwt een geweldige rijkdom op om haar zoveel 
mogelijk te behagen. Maar hij voelt dat hij ook daarin 
geen rust kan vinden. Dan besluit hij om bedelmonnik te 
worden. En op een van zijn voettochten ontmoet hij een 
man, een oude veerman die heel zijn leven niets anders 
heeft gedaan dan wachten op mensen die hij over de 
rivier kon zetten. Aan deze man stelt hij tenslotte de 
vraag: wat moet ik doen om gelukkig te worden? ik ben 
zo ongelukkig. De veerman antwoordt: jij hebt alsmaar 
naar het leven gezocht. En daarom heb jij het niet 
gevonden. Je hebt alsmaar gedacht: wat moet ik doen?  
En daarom heb je niets gedaan. Misschien zul je rust 
vinden, als je het leven gewoon tot je laat komen. Als je 
kunt wachten, aan de oever van de stilte, als je luistert, 
naar het levende water. Wanneer je kunt wachten op 
mensen die jou een kleine dienst vragen: wil je mij naar 
de overkant zetten. “(Siddartha, H. Hesse) 

Is dit een overdreven verhaal? De oosterse wijsheid 

vertelt het als het verhaal van iedere mens.  En Jezus? 

In het evangelie komt soms ook een beeld naar boven 

van de mens Jezus die er op uit ging, die niet per sé een 

moeilijk leven heeft gezocht. Maar een man die het ook 

niet uit de weg is gegaan, die heeft leren leven met de 

vragen die mensen Hem in het voorbijgaan stelden.  

 

Em. Pastor Hans Lucassen   

 

Pastorale bijdrage 
In het voorbijgaan 

Maakt u iets bijzonders mee of komt u ergens informatie tegen die voor de KBO in onze omgeving belangrijk of 
zinvol is, dan horen wij dat graag van u. Tips, teksten op- of aanmerkingen kunt u naar de redactie sturen:  

kbonieuwsbrief@gmail.com. 

Van de redactie 
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Er zijn van het geloof geen 

bewijzen, wel getuigen 
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Programma O&O en jubileumactiviteiten 

Het programma ziet er als volgt uit voor de komende maanden: 
     
15 oktober 
Marga van Oort van Alzheimer Ede vertelt ons alles over het werk dat deze organisatie doet. 
 
Nu zijn wij als KBO jarig en wie jarig is trakteert. Unaniem hebben bestuur en de  jubileumcommissie er voor 
gekozen om Alzheimer Ede een steuntje in de rug te geven. Bij al onze bijeenkomsten in de jubileumperiode 
staat een collectebus van Alzheimer Ede, waarin u een bijdrage kunt doen. 
 
5 november 2025 
Het jubileum start met een Kerkdienst van 14.00-15.00 in de Antoniuskerk aan de Stationsstraat. Hans Lucassen 
zal de voorganger zijn. Na afloop van de kerkdienst is er een receptie van 15.00-17.00. U bent hierbij van harte 
welkom. 
 
19 november 2025 
Busreis naar Boskoop voor de Ladies Day bij Modehuis Vander Klooster 
Er hebben 49 dames gereageerd op de vraag wie er belangstelling had voor deze dag. Daarom hebben we 
besloten dat al deze dames voorrang hebben bij deelname. Daarom vragen we of al deze dames vóór 25 
oktober € 15,00 willen overmaken naar 
NL02 INGB 0004 1766 10  t.n.v. KBO voor Senioren afd. Ede-Bennekom met vermelding van uw naam. 
Mocht u voor meerdere personen betalen, wilt u die namen dan ook doorgeven. We gaan dan vergelijken met de 
lijst van interesse. 
Denkt u eraan ook wat klein geld mee te nemen voor de tip voor de chauffeur 
De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf de Slotlaan achter de Open Hof. Er is een doorloop naar de bus vanaf de 
Open Hof. Wij vragen u om 8.45 uur aanwezig te zijn.  
  
17 december 2025 
Kerstviering in de Antoniuskerk aan de Stationsstraat. Om 11.30 uur viering met voorganger Hans Lucassen. Om 
12.30 zingt het Dickenskoor kerstliederen. Na de viering is er een lunchbuffet, waar u zich voor op kunt geven. 
Mededeling hierover volgen later. 
 
21 januari 2026 
Nieuwjaarsreceptie met een extra feestelijk tintje. 
Dat feestelijk tintje moeten we met elkaar er in brengen. Met elkaar maken we een cabaretvoorstelling. Onder u 
zijn vast een aantal mensen, die een leuke anekdote kunnen vertellen, een gedicht voordragen, een lied ten 
gehore kunnen brengen, misschien wel een goochel act showen. Laat uw talenten zien. 
In verband met de programmering is het nodig dat u zich opgeeft en doorgeeft wat u gaat doen en hoe lang uw  
bijdrage duurt. U kunt zich opgeven bij Mary-Ann Borggreve. E-mail: tborggreve44@kpnmail.nl.Lukt mailen echt 
niet dan kunt u bellen naar 0318-483819. Uiterlijk aanmelddatum 1 januari 2026 
 
18 februari 2026 
Feestelijke afsluiting van de jubileum activiteiten in De Reehorst. 
U krijgt een feestelijke middag aangeboden met een optreden van Francis van Broekhuizen. 
Inloop vanaf 13.30 tot 17.00 uur. Nader informatie volgt later. 
 

Commissie O&O en Jubileumcommissie 

Samen uit eten 

Op vrijdag 17 oktober gaan we weer Samen uit eten. Hiervoor wil ik het restaurant Grandcafé ‘De Verleiding’ 
reserveren. Brouwerstraat 44, tegenover het Kuiperplein. Aanvang: 18.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 
uiterlijk dinsdag 14 oktober.  Voor aanmelden en informatie kunt u met mij contact opnemen. 

Marja Ankoné tel.nr. 0318—62 00 32 

 

AFDELING EDE 
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Terugblik 80– en 90-jarigen op 20 augustus 2025 

Pagina 6 AFDELING EDE 

Pagina 6 NIEUWSBRIEF KBO 

Elke dag word ik wat ouder 
Maar dat trek ik me niet aan 
Sterker nog, het maakt me 
Dankbaar dat ik al zolang 
Mag bestaan! 
 

Deze middag worden de 80 en 90 jarigen in het 
zonnetje gezet. 
Wat staat ons te wachten: 
Gaan we bewegen, want dat moet als je de 80 
gepasseerd bent. 
of liedjes zingen, uit de oude doos, dat is goed voor je 
hersenen. 
Herinneringen ophalen, och we zien wel wat er komt. 
Als iedereen zit en een drankje heeft komt de “klets 
pot” tevoorschijn. 
Daar zitten kaartjes in met allerlei vragen zoals: 
ben je rechts of links 
Wat was je mooiste reis 

Heb je weleens gekampeerd en hoe was dat? 
Om de beurt een kaartje trekken, nou dan komen de 
tongen wel los en 
wordt er veel gelachen. 
 
Na de pauze komen er ook nog hapjes op tafel, wat 
een feest en verwennerij! 
 
Ria Kastelein geeft een voordracht; voor iedereen 
geboren voor 1970. 
Voor je het weet is de middag om, nog even allemaal 
op de foto en dan weer huiswaarts. 
 
Met dank aan allen die voor ons zo’n leuke middag 
hebben verzorgd. 
Nog even dit: nee je wordt geen 80, maar voor de 
vierde keer 20!! 
 

Gerda Hiensch 



De televisie begon pas om 18.00 uur. Dan kwam een 
uurtje wat leuks voor de kinderen en oh wee als je 
daarna durfde op te staan om een knopje van een 
andere zender te duwen (die zaten aan het toestel vast). 
Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna nog keek. Wij 
hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden 
uitgevallenen hier werd niemand voor naar de rechter 
gesleept. Dat waren gewoon “ongelukken” en soms 
kreeg je er ook nog zelf een pak slaag voor. 
Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, er 
was geen volwassene die zich er druk over maakte, laat 
staan een lieveheersbeestje op je jas knoopte. 
Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten wij zelf, 
met stokken sloegen we naar ballen, we bouwden 
zeepkisten en merkten onder aan de brug dat we de rem 
vergeten waren. 
We voetbalden op straat, en alleen wie goed was mocht 
meedoen. Wie niet goed genoeg was moest maar blijven 
kijken en leren omgaan met teleurstellingen. 
Op school zaten ook domme kinderen. Zij kwamen en 
gingen op dezelfde tijd als wij en kregen dezelfde lessen. 
Zij deden soms een klas nog een jaar en daarover waren 
ook geen discussies op ouderavonden. DE MEESTER 
HAD ALTIJD GELIJK. 
Wij smeerden onze boterhammen zelf met een grote 
mensen mes , en als  je ze vergeten was kon je op 
school niets kopen!  Als je de korst niet at had je een 
beetje meer honger de rest van de dag. 
Wij gingen met de fiets naar school, helemaal zelf,  ook 
in de winter. Als je moeder aan de huisdeur naar je 
zwaaide was je een watje! Als je problemen veroorzaakt 
had, waren je ouders het eens met de politie. Ze 
kwamen wel om je te halen, maar niet om je eruit te 
lullen. Onze daden hadden consequenties. Dat was 
duidelijk en je kon je niet verstoppen. 
We hadden vrijheid. Mislukkingen, succes en 
verantwoordelijkheid. 
We hebben moeten leren er mee om te gaan. Onze 
generatie heeft veel mensen voortgebracht die 
problemen kunnen oplossen, innovatief bezig zijn en 
daarbij risico durven ondernemen en in staan voor de 
gevolgen. 
 
HOOR JE OOK DAARBIJ?                     
GEFELICITEERD WIJ WAREN HELDEN! 
GEBOREN NA 1977?                            
STRONTEIGENWIJS EN TOCH DOORLEZEN HE? 
NU WEET  JIJ, ZACHT WATTENKIND OOK EENS WAT 
HELDEN ZIJN!! 
 
Ria Kastelein, uitgesproken bij het feest van 80/90 jarige. 
 
 

 

HELEMAAL MEE EENS!!!!!!!!! 

Ben je geboren voor 1977?  DOORLEZEN 

Na 1977 geboren:  OPHOEPELEN, DIT BEGRIJP JE 
NIET. 

 
Hoe is het mogelijk dat wij als geboren in de 30-er/40-
er /50er / 60-er en 70er jaren nog leven? Volgens de 
theorieën anno 2006 zouden wij toch allang dood 
moeten zijn? 
Wij zaten in auto’s zonder veiligheidsstoeltjes, gordels of 
airbag, 
Onze bedden en speelgoed waren geschilderd met verf 
vol lood en cadmium. 
Boven aan de trap was geen hekje, wie te ver ging 
kukelde naar beneden. 
Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat en als er 
iets was, moest je hard schreeuwen, voordat je ouders 
dat merkten. 
Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekflessen 
konden we gewoon met onze handjes en beperkte 
motoriek openen. Poorten en deuren gingen gewoon 
dicht en als je met je vingers er tussen zat waren ze 
soms weg. 
Op de fiets zat je achterop met je gat op de 
bagagedrager en probeerde je vast te houden aan de 
schroefveren van het zadel voor je. Een helm hadden ze 
nog niet eens op een bromfiets. Water dronken we uit de 
kraan, niet uit een fles. Brood stond stijf van 
conserveringsmiddelen, na twee weken was een Bums 
nog net zo vers als in de winkel. Kleur en smaakstoffen 
moeten toen ook al bestaan hebben, want zo rood, 
groen of geel als die limonade toen was, zie ik nu niet 
meer. 
Kauwgom legde je ’s-avonds op je nachtkastje en stak je 
’s-morgens weer in je mond. Op school hadden ze maar 
een soort bank, met zo’n heerlijke gevaarlijke klep eraan. 
Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, 
neef of zo en ook je fiets was te groot of te klein. Een 
fiets had geen versnellingen en als je band kapot was 
leerde je vader je zo snel mogelijk om hem zelf te 
plakken. We gingen ’s morgens weg van huis en we 
kwamen terug als de straatverlichting aan ging. Niemand 
wist in de tussentijd waar we waren en we hadden geen 
GSM mee! 
Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar 
toe, je hoefde niet aan te bellenen ook geen afspraak te 
maken. Er ging ook geen volwassene met je mee. 
We aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter 
en werden toch niet dik. We dronken uit dezelfde fles als 
onze vrienden en niemand werd er ziek van. We hadden 
geen Playstation, Nintendo, X-Box, 64 televisiezenders, 
videofilms, dvd, surround sound, eigen televisies, 
computer of internet. 
WIJ HADDEN VRIENDEN!! 

Helemaal mee eens 
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Verkiezingen 
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Van KBO Gelderland heeft ons bestuur bericht 
ontvangen dat zij kandidaten zoeken voor de 
Belastingservice van KBO Gelderland. Zoals u weet zijn 
belastinginvullers voor een afdeling een mogelijkheid om 
leden een dienst te kunnen bieden en in contact te 
komen met potentiële nieuwe leden. Om ook de IB-
campagne 2025 tot een succes te maken is het belangrijk 
dat er voldoende enthousiaste vrijwilligers beschikbaar 
zijn. Voor kandidaten is een profiel opgesteld:   

Doelstelling:  
Uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn voor de 
aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen of 
eventueel wijzigen van zorg- en/of huurtoeslag voor 
senioren die voldoen aan een aantal voorwaarden. De 
Belastinginvuller dient daarbij de richtlijnen van de 
Belastingservice te volgen (zie bij ‘Taken’). De 
Belastinginvuller maakt als vrijwilliger deel uit van een 
lokale afdeling, organisatie of samenwerkingsverband.  
Taken:  
Intake en verzorgen van belastingaangifte  
De Belastinginvuller verzorgt de administratieve intake 
van senioren die in aanmerking willen komen voor hulp 
bij belastingaangifte;  
Draagt zorg voor de belastingaangifte en, indien van 
toepassing, voor de aanvraag van de huur- en/of 
zorgtoeslag;  
Controleert de voorlopige beschikking en eventuele 
voorlopige aanslagen en wijzigt deze indien noodzakelijk;  
Verleent zo nodig nazorg verband houdende met de 
belastingaanslag of de aanvraag voor zorg- en/of 
huurtoeslag.  
Zorgdragen voor de eigen expertise  
De Belastinginvuller is verplicht de eigen expertise op 
fiscaal gebied, nodig voor het verzorgen van de 
belastingaangifte te onderhouden, onder meer door het 
bestuderen van het Kennisnetwerk van de 
Belastingdienst, het maken van de jaarlijkse oefenopgave 

en volgen van de aangeboden bijscholing.  
De Belastinginvuller heeft kennis van de voorwaarden 
van de Belastingservice en voert de werkzaamheden uit 
conform deze voorwaarden.  
De Belastinginvuller houdt zich strikt aan de geldende 
wet- en regelgeving.  
Profiel:  
Digitaal vaardig zijn en om kunnen gaan met laptop/
computer en internet;  
Ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes;  
Kennis hebben van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en 
relevante ontwikkelingen op het werkterrein;  
Kennis hebben van de zorg- en de huurtoeslag;  
Bereid zijn om, naast voldoende zelfstudie, de 
aangeboden klassikale opleiding voor belastinginvullers 
te volgen;  
In het bezit zijn van een e-mailadres, laptop/computer en 
internetaansluiting;  
In ieder geval beschikbaar zijn in de aangifteperiode van 
januari - mei;  
Bereid minimaal 20 aangiften te verzorgen;  
Enthousiasme hebben voor en interesse in 
ontwikkelingen op belastinggebied;  
Zorgvuldig en integer om kunnen gaan met 
privacygevoelige informatie en zich op dat punt te 
houden aan de voorschriften;  
Geduld en begrip op kunnen brengen voor de doelgroep.  
Wij bieden:  
Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk;  
Opleiding en eHerkenning;  
Ondersteuning door fiscalisten vanuit het provinciaal 
coördinatiepunt;  
Dankbare senioren!  
Voldoet u aan dit profiel en wilt u hieraan meewerken?  

Dan hopen wij dat u contact opneemt met ons. Zie ook 
op pagina 3 de oproep van onze voorzitter Ap Dominicus.  

Op 29 oktober, net na het verschijnen van dit blad, is het 
weer zover, we mogen onze stem uitbrengen. 
Ik ben eens wat gaan grasduinen in websites over wat er 
zoal aan te pas komt bij de organisatie van de landelijke 
verkiezing. 
Wie mogen er eigenlijk stemmen? 
Iedereen, die 18 jaar is en de Nederlandse nationaliteit 
heeft. Dat betekent dat gedetineerden mogen stemmen. 
In Nederland zijn 5 gedetineerden, die het stemrecht is 
ontnomen. Dat kan als hun misdrijf bijvoorbeeld een 
terroristische actie was. Echter in de gevangenissen zijn 
geen stembureaus. Men moet stemmen via een 
volmacht. Diverse advocaten voeren actie. Een mobiel 
stembureau moet toch niet zo ingewikkeld zijn en 
gedetineerden hebben hun belangen. Niet elke partij is 
vriendelijk voor gedetineerden. 
Het stemmen met een volmacht kent een aantal regels. U 
kunt in ieder geval maximaal voor twee anderen stemmen 

en u mag beslist geen stemmen “ronselen”. 
Eind augustus waren er 54 partijen, die zich aangemeld 
hebben om mee te doen met de verkiezingen. 
Registreren van de partijnaam en het logo is niet 
verplicht, maar wel praktisch.  
Op de website kiesraad.nl kunt u de namen van de 54 
aangemelde partijen vinden. Bij de meeste partijen is de 
naam op het biljet en de statutaire naam gelijk. Flink 
afwijkend zijn JA21 en DE LINIE. Ja 21 heet statutair 
Conservatieve Liberalen en De Linie is statutair Ouderen 
Politiek Actief.Eerlijk gezegd vind ik dit wel een heel wat 
duidelijker aanduiding dan DE LINIE. 
Hoe dan ook er valt weer heel wat te kiezen op 29 
oktober. Ik wens u veel wijsheid 
toe. 

 
Mary-Ann Borggreve 

Nieuwe invullers gezocht voor de Belastingservice Gelderland 



  

Veilig en zelfstandig de weg op met een driewielfiets 
Gratis ontdekdag op 23 oktober in Ede    
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Ede – Fietsen staat voor vrijheid, beweging en plezier. Toch kan fietsen op een gewone tweewieler 
onzeker of onveilig voelen, bijvoorbeeld door moeite met balans of het op- en afstappen. Speciaal voor 
iedereen die wil blijven fietsen met meer zekerheid en stabiliteit, houdt Sportservice De Vallei op 
donderdag 23 oktober 2025 de Driewielfietsontdekdag in de Van der Knaaphal in Ede. 
 
Tussen 13.00 en 16.00 uur staat de sporthal in het teken van ontdekken, uitproberen en ervaren. Bezoekers 
maken gratis en geheel vrijblijvend kennis met de mogelijkheden van de driewielfiets. Ervaren fietsdocenten 
geven uitleg en beantwoorden vragen. Bezoekers kunnen proefritten op verschillende modellen maken. 
 
Plezier en vertrouwen 
De driewielfiets biedt uitkomst voor wie zich minder zeker voelt op de gewone fiets. Niet alleen senioren, maar ook 
mensen die tijdelijk of langdurig behoefte hebben aan extra ondersteuning, ervaren dankzij de driewielfiets weer 
plezier en vertrouwen op de weg. 
 
Vrijheid terug 
Jeanne Vink uit Oldenzaal (90) is al jaren enthousiast gebruiker van de driewielfiets: "Na een val durfde ik niet 
meer te fietsen. Maar met de driewielfiets heb ik mijn vrijheid terug. Ik ga weer zelf op pad, zonder afhankelijk te 
zijn van anderen." 
 
De Driewielfietsontdekdag is onderdeel van het provinciale programma Doortrappen Gelderland. In samenwerking 
met de gemeente Ede stimuleert Sportservice De Vallei senioren om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen. 
Een stap richting meer vrijheid, mobiliteit en gezondheid begint met ontdekken en ervaren. Aanmelden is niet 
nodig. 
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met buurtsportcoach Kirsten Veldhuizen van Sportservice 
De Vallei via 06 - 578 395 92 of per mail: kirsten.veldhuizen@sportservicedevallei.nl. 

7 oktober 

Deze datum is net als zoveel datums een beladen 
datum. Op 7 oktober 2023 werd in Israël door Hamas 
een bloedbad aangericht. Mensen werden gedood, 
verkracht en een aantal gevangen genomen en 
meegevoerd. De zogenaamde gijzelaars. 
Er zijn waarschijnlijk nog 20 van hen in leven. 
Op mijn jas zit een speld, een gele ribbon. Deze speld 
symboliseert hoop en solidariteit en wordt wereldwijd 
gedragen om aandacht te vragen voor de vrijlating van 
de gijzelaars en hun families te steunen.  
Een wrede dag, die 7 oktober. Het is het begin geworden 
van een wrede oorlog. Een oorlog, die twee jaar duurt, 
maar ik heb het gevoel dat deze oorlog al veel langer 
woedt. Misschien wordt dat in de hand gewerkt door alle 
belangstelling en meningen, die we dagelijks over deze 
oorlog horen. 
Op 7 oktober wordt er een herdenking georganiseerd 
door Christenen voor Israel. 
Zondag 5 oktober (de eerste zondag van oktober) wordt 
in een groot deel van de protestante kerken de Israël 
zondag gevierd. 
Veel mensen hebben moeite met wat er allemaal gebeurt 
in Gaza en Israël. Vandaar dit gebed. 
 
Gebed: Zie ons aarzelen (bij Israëlzondag) door ds. 
André van der Graaf 
God van Abraham, Isaak en Jakob, zie ons aarzelen. 

We weten ons onopgeefbaar verbonden met Israël.  
Het is familie.  
Onze oudste broer. 
U legde die band.  
We ervaren deze echter ook als knap ingewikkeld. 
We zien een onontwarbare kluwen van politieke en 
theologische draden.   
We willen vandaag graag bidden voor Israël. 
Maar wat zouden we bidden? En voor wie en hoe? 
Aan welke kant gaan wij staan? 
Wat moeten we vinden en waarvoor kunnen we danken? 
Zie ons aarzelen.  
We danken dat we niet geroepen zijn  
om van alles op te lossen, maar om eerst en vooral te 
bidden.  
De bijzondere band belijden,  
en ondertussen de zaak van Israël 
in uw handen weten.  
Denk aan uw volk Israël. 
Vervul uw beloften.  
Laat het spoedig vrede zijn in Jeruzalem, 
in heel uw wereld. 
Hoor en verhoor ons gebed, 
Amen. 

Mary-Ann Borggreve 

 
 

mailto:kirsten.veldhuizen@sportservicedevallei.nl


Pagina 10 

Er op uit de komende tijd 

Vraag en aanbod 

 

KBO Ede leden mogen hun tekst inleveren aan de redactie voor deze rubriek. Er zijn geen kosten verbonden 
voor uw tekst in deze rubriek. Eventueel kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken naar de ING-rekening van 
KBO Ede (zie colofon). Het bestuur en de redactieleden zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de 
juistheid van de aangeleverde teksten door KBO Ede leden voor de rubriek 

Terugblik van het 25-jarig jubileum in beeld 

Er wordt veel georganiseerd en er is voor ieder wat wils wat te bezoeken.  

Interessante sites, zie o.a. https://www.bezoek-ede.nl/agenda of https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/
evenementenkalender 

Woest en Bijster Het Kunstfestival met liefde voor het landschap rondom Ede: zie woestenbijster.nl 

In oktober start de campagne Proef & beleef Ede met o.a. de Week van Ons Eten, Wereldvoedseldag en Ontmoet de 
Boer Dag.  Wil je meer weten over food in Ede, kijk dan eens op bezoek-ede.nl/food en made-in-ede.nl/food. 
 
Bespreek het samen heeft voor de maand oktober ook weer mooie activiteiten georganiseerd.  
Zie de site bespreekhetsamen-ede.nl 
Zie bijvoorbeeld 7 oktober: Opruimen, zelf de regie houden of laat je het achter voor de kinderen?  

In ons jubileumjaar nu, kijken we even terug naar het 25-jarig jubileum. 

NIEUWSBRIEF KBO 

https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/evenementenkalender
https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/evenementenkalender
http://www.bezoek-ede.nl/food
http://www.made-in-ede.nl/food
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Dagje uit 

Eigenlijk gaan we elke zomer wel naar de 
zandsculpturen in Garderen. We moesten onlangs naar 
Drenthe, want Theo moest daar orgel spelen in de kerk 
van Drijber. 
We zijn toen eerst naar Garderen gereden en van daar 
uit naar Drenthe gegaan. 
In Garderen stond 750 jaar Amsterdam centraal. 
Het was een prachtige tentoonstelling. Wat een boel 
zaken zijn er toch, die met Amsterdam te maken 
hebben. Zo kwam de uitdrukking ‘in de aap gelogeerd 
zijn’, wat betekent dat het je in de problemen zit, 
kennelijk van de naam van een herberg. Al hoewel bij 
nazoeken er diverse verklaringen zijn over deze 
uitdrukking. 
Het mirakel van Amsterdam is uitgebreid uitgebeeld in 
de tentoonstelling. 
Waarschijnlijk kent u het verhaal van dit mirakel wel. Een 
stervende kreeg bij de ziekenzalving de hostie. Hij 
braakte en de hostie werd uitgebraakt. Braaksel en 
hostie werden in de haard verbrand, maar de volgende 
dag bleken ze niet verbrand. Dit heeft geleid tot een 
jaarlijkse processie, die nog altijd wordt gehouden. In de 
nacht van 15 maart vindt de Stille omgang plaats, waar 
mensen uit heel Nederland aan deelnemen. 
Al met al is deze tentoonstelling de moeite waard om te 
bezoeken. 
 

Mary-Ann Borggreve 

Reactie n.a.v. onjuist neergezette kliko 

In het vorige nummer vermeldde ik dat de gemeente me 
had betrapt op het onjuist neerzetten van onze kliko. 
Onze zoon Paul stuurde me de volgende reactie: 
 
Lieve moeder, 
Wat betreft een berispsticker. In 2013 gebeurde ons dat 
ook: 
{Toelichting: In die tijd schreef Paul geregeld een gedicht 
voor een plaatselijk krantje.} Hier het toen gemaakte 
gedicht. 
 
Toen er een berispsticker aan de kliko kleefde 

Het wezen van deze tijd blijft onbegrepen, 
want later vertelt niemand hoe in de stad 
mensen vuilcontainers hadden en dat 
je die op woensdag naar de weg moest slepen, 
  
tussen zes en acht uur in de ochtend maar 
dat je dat vroeg vond en daarom besloten 
had dat al ’s avonds te doen en genoten 
van slaap hoorde hoe buren vol misbaar 
  
wel ’s morgens hun afvalbakken neerzetten 

kennelijk met nogal gezwinde haast 
bij de jouwe en dan echt pal er naast 
zonder op afstand onderling te letten 
  
en dat dan als je ’s avonds thuis kwam, 
jouw bak meters verder stond met een rode 
sticker op het lid te prijken een bode 
van berisping die je de adem benam 
  
dat je jouw bak niet zo dicht moest 
opstellen 
bij de anderen, terwijl toch jij juist 
de eerste was en nu onterecht verguisd, 
ja je voelde het grote onrecht opwellen, 
  
doch te hardop klagen kon weer niet 
want de bak mocht niet al ’s avonds naar buiten, 
dit was bitter loon van een beetje muiten 
tegen de orde, onbegrepen verdriet. 
   
De Hunze, 22 mei 2013 
 

Paul en Mary-Ann Borggreve 

Zand 
 
Van zand waar we vroeger mee speelden 
maakt men in Garderen beelden! 
’t Is echt int’ressant 
die figuren van zand. 
Je hoeft je er niet te vervelen. 
 
Maar komt er zand in een machine 
dan valt daar niet aan te verdienen. 
’t Bestuur van ons land 
is behoorlijk gestrand! 
Veel zand in de Haagse machine. 
 

Theo Borggreve  
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Wat er is te doen 

Op www.kbo-ede.nl kunt u onze activiteiten ook vinden 

Agenda KBO en PCOB 

Op de bijeenkomst van KBO Ede en PCOB zijn de leden van beide seniorenverenigingen van 

harte welkom. Bij activiteiten met een beperkte capaciteit hebben leden van de eigen afdeling 

voorrang. 

 

KBO Programma 

15 oktober          Lezing over Alzheimer 

 5 november  Start Jubileum kerkdienst en receptie Anthoniuskerk 

19 november  Ladies Day Modeshow met bustocht naar Boskoop 

17 december  Kerstviering 

21 januari 2026 Nieuwjaarsbijeenkomst 

18 februari 2026      Feestelijke afsluiting van de jubileumactiviteiten in De Reehorst 

De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex ‘De Bosroos’, hoek 
rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur, tenzij 
anders vermeld 

 

ANBO-PCOB Ede Lunteren Programma 

• Informatie op www.anbo-pcob.nl/afdelingen/ede-lunteren 

De bijeenkomsten zijn in ‘Rehoboth’, Driehoek 11, Ede, tenzij anders vermeld. 

ANBO-PCOB Bennekom Programma 

• Informatie op www.anbo-pcob/afdelingen/bennekom 

Standaard locatie voor activiteiten: Gemeentecentrum De Brink, Brinkstraat 39 Bennekom 


