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Vrijdagavond 7 juli 2023 kwam het bericht: “Het kabinet 
is gevallen!” Dit bericht kwam voor velen niet als een 
verrassing. Een kabinet dat bestond uit 4 partijen, die in 
het kabinet Rutte III al met elkaar gebroken hadden, 
kon geen lang leven beschoren zijn. Rutte kondigde 
aan dat hij nog voldoende energie had om door te gaan 
voor een volgend kabinet. Maandagmorgen 10 juli 2023 
deelde hij mede, tot verrassing van de 2e kamer dat hij 
zich niet meer beschikbaar stelde. Een verrassing. De 
euforie bij de tegenstanders was groot, ook bij uw 
voorzitter. Een premier behoort voor de gehele 
bevolking te zijn. Daar heb en had ik mijn grote twijfels 
bij. In dertien jaar Rutte heb ik van de premier 
nauwelijks positieve woorden gehoord over senioren en 
uitkeringsgerechtigden. Hij laat diepe sporen na 
betreffende de toeslagenaffaire, gas affaire in 
Groningen en het stikstof probleem. 

Veel mensen zijn door bovengenoemde zaken voor het 
leven gedupeerd. Een premier, die voorzitter was van 
de Commissie Fraudebestrijding en later bekende dat 
hij niet wist, dat de situatie in Groningen zo ernstig was 
en bovendien de stikstofaffaire telkenmale voor zich 
uitschoof, verdient geen applaus.  

Na de euforie blijven nog veel 
vragen over en moeten we 
afwachten tot de periode na 22 
november 2023 welke oplossingen 
dan aangereikt worden. Een 2

e
 

Kamer met op dit moment 21 
fracties is bijna onbestuurbaar. 

Veel politici zijn deze tijd uit de 
politiek gestapt. Gaat dit leiden tot 
vernieuwing van politiek besturen 
en afscheid nemen van de huidige 
cultuur. Komt er een landelijk 
bestuur met probleemoplossers? Op 22 november 2023 
hebben wij allemaal de kans om daaraan mee te werken 
door te gaan stemmen. 

We hebben nog 3 maanden de tijd om er goed over na 
te denken. Ik wens u succes en ons land een kabinet 
voor alle mensen. Dat wij dan kunnen zeggen: Aan 
Rutte I, II, III, IV heb ik geen actieve herinnering meer. 

Ap Dominicus, voorzitter 

4 augustus 2023 

Voorwoord 
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Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) zijn speciaal opgeleide 
mensen die senioren helpen om antwoorden te vinden bij 
een hulpvraag. Dit kan op diverse gebieden zijn: wonen, 
welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën. 

Zij geven onafhankelijk en vrijblijvend informatie, 
voorlichting en advies aan leden en niet-leden, als service 
van KBO. 

De ouderenadviseurs luisteren naar uw verhaal, zij zijn 
klankbord en informatiepunt. Zij zoeken samen met u naar 
een oplossing, maar u houdt zelf de regie. 

U kunt de (KBO) ouderenadviseur bereiken via: 

Frans Bik Telefoon: 0318 84 29 92 
 email: fransbikkel@gmail.com 
 

Ouderenadvies 

Onze intentie is om alle senioren in Ede te bereiken ook 
via hun kinderen. Wij zullen over het voetlicht brengen 
wat wij als KBO-Ede doen op het gebied van 
dienstverlening en belangbehartiging en zullen ons best 
doen om te zorgen voor een interessante inhoud met 
informatie voor en door ouderen, aangevuld met luchtige 
stukjes en/of een column. 

Het bestuur van KBO-Ede 

Schrijft u mee? 

We hebben met Nova Uitgevers een afspraak gemaakt 
over het maken van een speciale KBO-Ede krant die in 
het najaar huis aan huis in Ede wordt verspreid. 

De uitgeverij zorgt voor het uitbrengen van de 
toekomstige krant in een oplage van 25.000 exemplaren 
die huis aan huis in Ede worden verspreid. Het wordt een 
krant die gevuld wordt met 4 pagina’s tekst en foto’s die 
door KBO-Ede worden geleverd en daarnaast met 
advertenties die Nova Uitgevers in de krant zal opnemen. 
Nova Uitgevers heeft ons gevraagd in deze nieuwsbrief 
als ook op onze website te vermelden dat de uitgever al 
begonnen is met het werven van adverteerders. 

Speciale KBO-Ede krant van Nova Uitgevers 

Als de lippen zwijgen, heeft het hart duizend tongen. 

Jalaluddin Rumi (1217-1273) 



Kerkbezoek 

Er wordt in Nederland al jaren, en zeker ‘na corona’, 
zorgelijk gekeken naar het dalend kerkbezoek. ’t Is niet 
meer wat het was, zoals enkele decennia geleden en het 
gaat nog steeds eerder achteruit dan vooruit. Is dit nu 
een typisch probleem van onze tijd? Wat zou Jezus 
doen, als Hij nu onder ons was? Misschien zou Hij er 
minder van staan te kijken dan we denken. 
Vanaf het moment dat Jezus begint met zijn optreden 
onder de mensen mag hij zich verheugen in een grote 
populariteit. Vrijwel meteen trekt hij “volle zalen”, om het 
maar eens zo te zeggen. De mensen stromen in grote 
getale toe. Het zijn er zoveel dat er zelfs problemen 
ontstaan, want op enig moment dreigt Jezus onder de 
voet gelopen te worden. Weer een andere keer waren er 
zoveel mensen, dat Jezus en zijn vrienden geen kans 
kregen om te eten. Vijfduizend mensen zijn erbij als 
Jezus vijf broden en twee vissen met hen deelt en bij een 
later broodwonder nog eens vierduizend. 
Het bleef niet zo druk. Als Jezus begint te spreken over 
hoe Hij de weg ziet die voor hem ligt, over de moeite, 
over het lijden en sterven dat Hij tegemoet gaat, dan 
nemen ook de berichten over de grote menigten die Hij 
aantrok, snel af. Op het moment dat Jezus de weg inslaat 
richting Jeruzalem, volgen zijn leerlingen hem, ongerust 
over wat er gaat gebeuren. En er zijn nog meer mensen 
die hem dan volgen met angst in het hart. Er waren er 
lang niet meer zo veel als in het begin. Op het laatst blijft 
er maar een klein groepje leerlingen bij hem. De twaalf 
en wat vrouwen, die hem trouw bleven. 
Van vijfduizend naar misschien twintig, dertig in slechts 
een paar jaar. Zo dramatisch zijn onze cijfers van dalend 
kerkbezoek niet. Het evangelie is, vanuit deze invalshoek 
bekeken, bepaald geen successtory. Als gaandeweg 
duidelijk wordt waar Jezus voor wil staan en hoe hij wil 
leven, dan doemt de vraag op wie hem dan nog kan of 
wil volgen? 

Dat hij niet gemakkelijk te 
volgen is, blijkt dikwijls uit de 
reacties van de leerlingen, 
zeker als Jezus spreekt over 
zijn lijden en sterven. 
De boodschap die Jezus 
brengt is niet gemakkelijk. 
Het is een weerbarstige 
boodschap van weerloosheid. 
Het druist veelal in tegen dat 
menselijke idee en verlangen 
naar je sterk maken, de 
touwtjes in handen hebben, 
pijn en narigheid vermijden. 
Jezus probeert het lijden niet 
te vermijden. Hij neemt het 
erbij. Het hoort ook bij de weg 
die Hij wil volgen. Naarmate 
dat duidelijker wordt, wordt 
de menigte mensen om hem 
heen kleiner. 

Natuurlijk hoop ik nog steeds dat onze kerken goede 
huizen mogen zijn voor velen. Een ruimte voor geloven, 
waar mensen rust, troost, en bemoediging mogen 
ervaren. Maar volgeling van Jezus zijn is niet altijd enkel 
gerieflijk. Het is een lastige weg, die Hij ons voorging. 
Een weg die niet zomaar ingeslagen zal worden door 
‘grote menigten’. Het zou prachtig zijn als dat zo was, de 
aarde zou in één klap een paradijs zijn. Maar het is een 
weg die ingeslagen kán worden door jou, door u en door 
mij, als we ons laten bijsturen en inspireren door die man 
uit Nazareth met een bijzondere boodschap. Daarom 
wens ik u toe: een hoopvol nieuw seizoen, waar we veel 
inspiratie mogen opdoen aan elkaar en ook aan zijn 
boodschap van liefde en vrede. 

Em. Pastor Hans Lucassen 

Pastorale bijdrage 
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Hoe kunt u meedoen? 

Inloggen op de site en alles eens rustig bekijken en zich 

aanmelden. U krijgt een bevestiging en ± 10 dagen voor 

dat onderdeel wordt een reminder gestuurd. Wacht niet 

te lang. Sommige onderdelen zijn al volgeboekt.  

Tot ziens op een van de evenementen. 

Het nieuwe programma van Bespreek ’t Samen bestaat 
uit ruim 80 onderdelen! 

Het programma is weer zeer divers. Er zijn wandelingen 

en ook de fascinerende filmcyclus in samenwerking met 

Cultura gaat weer van start. De eerste film kunt u op 

zondag 24 september al zien. De titel is: ‘Women 

Talking’. Er is een inleiding en een nagesprek. U kunt 

weer onderdeel zijn van een van de concerten die 

ingestudeerd gaan worden. Er gaat een serie 

‘bibliodrama’ van start. Een methode om je eigen 

levensverhaal en het Bijbelverhaal aan elkaar te 

spiegelen. 

www.bespreekhetsamen-ede.nl 



Daarom wil de Raad van Ouderen dat er structureel 
meer wordt geïnvesteerd in de langdurige zorg door 
hoge tarieven en minder administratieve verantwoording. 
Tijdelijke geldstromen voor projecten kunnen een 
welkome aanvulling zijn. 

Dan de kwestie van de tocht langs de loketten. Voor 
ouderen, die op de drempel staan van de langdurige 
zorg kan dit stelsel verworden tot een nachtmerrie. 
Getouwtrek tussen WMO en WLZ komt het meest voor. 

De Raad adviseert dat het Kabinet structurele financiële 
middelen introduceert die voor het gehele land gelden!! 

Social buddy 
Een vergeten groep in het ouderenbeleid zijn de ouderen 
zonder “natuurlijke” mantelzorger. 

Zij wonen alleen, hebben 
geen kinderen of familie in 
de buurt en ontberen ook 
vaak een sterk sociaal 
netwerk. Voor deze groep 
adviseert de Raad een 
social service buddy. Ook 
voorrang bij toewijzing van 
een voor hen geschikte 
woonvorm zou mogelijk 
moeten zijn. Tot slot pleit de Raad voor een tussen 
evaluatie, waarbij na drie jaar de balans wordt 
opgemaakt. 

Dit advies is onlangs overhandigd aan Ernst van 
Koesveld, directeur-generaal langdurige zorg tijdens de 
landelijke conferentie “Een nieuwe generatie ouderen 
langer thuis.” 

Dit schrijven is overgenomen van Laura van Elst 
(journalist gezondheidszorg), geplaatst op 13 juni 
2023. 

Dit is een belangrijk document, waar goede 
aanbevelingen worden gedaan. Het is wel onthutsend te 
lezen, dat er vanaf 2017 alleen maar bezuinigd is. 

Ap Dominicus 

Dit is het antwoord op het Wonen, Ondersteuning en 
Zorg voor Ouderen (WOZO)-programma van minister 
Helder van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 

We ondersteunen: “Zelf, Thuis, Digitaal als het kan, maar 
zien tegelijkertijd dat de groep zeer kwetsbare ouderen in 
de knel dreigt te komen” aldus de Raad. 

Op dit moment wachten al tienduizenden!!! mensen op 
een plaats in een verpleeghuis. Het gaat vaak om 
schrijnende situaties. Daarom focust de Raad zich in het 
nieuwe advies op ouderen die op of over de drempel van 
de langdurige zorg staan of een indicatie hebben voor 24
-uurszorg.`Om te voorkomen dat een groter wordende 
groep kwetsbare ouderen nog verder tussen wal en schip 
valt, pleit de Raad ervoor om het aantal 
verpleeghuisplaatsen zo snel mogelijk uit te breiden. 

Er dienen extramurale woonzorgwoningen ontwikkeld te 
worden. De Raad bepleit tevens renovatie van bestaande 
wooncomplexen waar al veel ouderen wonen, uitbreiding 
van beschikbaar arbeidspotentieel en versterking van de 
informele zorg. 

De Raad vraagt zich af, waarom wij toekijken als 
zorgpersoneel de arbeidsmarkt verlaat of om ander werk 
te gaan doen of als ZZP’er door te gaan wat leidt tot 
hogere personeelskosten? 

Van de ouderen die vrijwilligerswerk doen kiest bijna 15% 
voor de zorg. Als nog eens 10% van de vitale ouderen 
zich belangeloos in de wijk extra inzet, zou dit verlichting 
bieden. Doordat vele ouderen langer thuis wonen, draait 
de huisarts overuren. Daarom pleit de Raad 
huisartsenpraktijken te versterken met geriatrische en 
sociale expertise. 

In geclusterde zorgwoningen voor ouderen met 
vergevorderde dementie is de zorg vaak niet goed 
geregeld. De Raad is van mening dat het van groot 
belang is dat duidelijk is wie de regie heeft bij zorg thuis. 

Aan ouderenzorg is sinds 2017 minder geld besteed dan 
voorzien. Het CPB constateert dat de verpleeg- en 
verzorgingshuizen zo zijn uitgeknepen dat verdere 
efficiëntie nauwelijks meer mogelijk is. 

Raad van ouderen: stevige ingrepen nodig om toegankelijke 
ouderenzorg te borgen  
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Agenda Commissie O&O 

 20 september Bingo o.l.v. Beer Radstaat. Voor KBO leden gratis. Alle anderen € 5.00 entree. 

 18 oktober Lezing door Nollen Mulder van Woonstede over Seniorenvesting in Ede 

 15 november Gepland Indonesisch buffet om 17.00 uur. Inschrijving maximaal 50 personen. 

 13 december let op: Afwijkende dag. ’s Morgens een kerststukje maken voor op de tafels bij Kerstviering en daarna 
voor onze zieke leden. 

 20 december Kerstviering en lunch in de Open Hof. Tijdstip: 13.00-16.00 uur. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, hoek rotonde 
Proosdijerveldweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur, tenzij anders vermeld. 



Een mooie stralende dag om met z’n allen op reis te 
gaan. Kriskras door Gelderland met de bus. Iedereen is 
mooi op tijd, zodat we om 09.30 uur kunnen vertrekken. 

Allereerst naar Lunteren om een paar mede gasten op te 
halen. En een sightseeing om Lunteren heen. Dan op 
weg naar Joppe, waar we worden ontvangen met koffie 
en iets lekkers. We hebben heerlijk in de tuin van het 
restaurant gezeten. 

We krijgen een rondrit 
door de mooie 
Achterhoek, met 
uitleg van een gids 
die de omgeving goed 
kent. Mooie 
boerderijtjes, leuke 
doorkijkjes, veel 
ooievaarsnesten en 
ooievaars in het 
weiland. Wat zal dat 
beduiden? 

Later weer terug in 
Joppe, in het 
Bosrestaurant voor de 
lunch. Een heerlijk 
aspergesoepje, warm 
stokbroodje met tonijn 
en smeltkaas er over, 

broodje carpaccio en nog iets lekkers in een glaasje. 
Aansluitend een advocaat proeverij. 

Dat er zoveel verschil is in advocaat is wisten we 
eigenlijk niet. Maar we werden er wel vrolijk van! Er 

stond ons nog iets te wachten namelijk een bezoek aan 
het Veluws museum Hagedoorns Plaatse. Hier waren 
veel dingen te zien van vroeger, o.a. over het 
boerenleven, klederdrachten. De gids kon heel kleurrijk 
en enthousiast vertellen. 

Tot besluit koffie met krentenwegge. 

Dus we zijn aardig verwend die dag, zeer voldaan zijn 
we weer in de bus gestapt op weg naar huis. Waar we 
om ongeveer half zeven weer aankwamen. 

Finy, PCOB Ede en Gerda, KBO Ede 

We kwamen op het fietspad van de 
Plankenwambuisweg en vervolgden onze route. Bij 
Paddenstoel 23608 kon je ervoor kiezen om rechtdoor 
te gaan via de Valenberg en zo door naar boerderij 
Mossel of de weg vervolgen. Er werd voor het eerste 
gekozen. De wisenten langs het fietspad waren volop 
aan het grazen en aan de 
rechterkant liepen de paarden. 
Altijd een mooi gezicht om de 
dieren zo in de natuur te zien. 
Met elkaar hebben we 
gedronken, gekletst en na een 
half uur de route vervolgd. Na 
een kleine 25 kilometer 
kwamen we aan in de Bosroos 
waar we onder het genot van 
een drankje elkaar een fijne 
zomer hebben gewenst. Het 
was een geslaagde KBO Ede 
fietstocht middag! 

Mia de Munnik 

Op deze prachtige zomerdag 
gingen wij om 14 uur met 
twaalf mensen op weg voor 
een prachtige fietstocht. 
Omdat de zon uitbundig 
scheen, is er voor gekozen om 
een route te rijden die veelal 
door het bos ging. Naar ik heb 
begrepen dezelfde als vorig 
jaar. 
Vanaf de Bosroos gingen we 
richting Lunteren via de 
Doesburgermolenweg, de 
Goorsteeg op en verder via de 
Lunterse Bosweg. Het was heerlijk fietsen in het 
schaduwrijke bos. 
Het merendeel van de groep maakte gebruik van een 
elektrische fiets. Er waren een paar mensen die de tocht 
helemaal zelf trapten. Respect! Er werd een flinke 
snelheid aangehouden. 

Dagje uit met PCOB en KBO 

KBO Ede fietstocht op woensdagmiddag 21 juni 2023 
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Keuze is: 
1. Als we zelf als KBO een reisje maken, bent u 

A. Misschien van plan mee te gaan 
B. Zeker mee te gaan 
C. Ik ga niet mee 

2. Als we samen met de PCOB een reisje maken, 
bent u 

A. Misschien van plan mee te gaan 
B. Zeker mee te gaan 
C. Ik ga niet mee 

 
Wilt u uw mening (bijvoorbeeld 1A en 2A) mailen naar 
trudyvanschoonhoven@planet.nl 

In de afgelopen ALV maart 2023 werd de vraag gesteld: 
Waarom organiseren we niet een reisje voor alleen 
KBO leden? 

Antwoord: 
In de loop der jaren en door Corona is de animo flink 
geslonken. Als je een betaalbare reis wilt aanbieden 
moet je minstens 45 personen hebben. Wij hadden de 
laatste drie keer niet meer dan 23 personen. 

Waarvoor onze hartelijke dank, 
Namens Het Bestuur, 

Trudy van Schoonhoven, coördinator commissie 

O&O 

Enquête Busreis 

Vind u het goed dat wij in 2024 een ander lettertype 
gaan gebruiken, dat inkt bespaart? De meerderheid van 
ons draagt een bril en houden daar rekening mee. 

Wist u dat besparen op papier weinig helpt. Bij een 
oplage van 500 stuks is offset druk goedkoper dan 
printen, offset vereist wel bepaalde (betere) 
papiersoorten en zo is er wel keuze tussen glans en mat 
papier en een optie op ietsje dunner papier, maar dan 
houdt het op. Wilt u meer lokaal nieuws, zoals een lid al 
opperde? U bent voor ons het kompas, maar dan willen 
we u wel horen! 

Natuurlijk zijn er ook de dilemma’s: wilt u blijven wonen 
waar u nu woont of niet, wonen uw (klein)kinderen in de 
buurt, kunt u nog rondkomen van AOW en pensioen? 
Vertel ons: Wat houd u bezig? 

Bent u vooral tevreden, laat het gerust weten, dat is het 
schouderklopje dat er de motivatie bij ons in houdt. 

U kunt ons bereiken via het e-mailadres 
kbonieuwsbrief@gmail.com, via de gegevens in de 
colofon op pagina 2 of bel mij 0318 639 137. 

Erik Erkelens 

De huidige redactie introduceerde zichzelf in 2018 en wel 
in het septembernummer. Als u met ons mee heeft 
gerekend, blijkt dat wij een lustrum mogen vieren. Het 
woord lustrum komt van het Latijnse luere. Het was van 
oorsprong een zoenoffer dat eens per vijf jaar door de 
Romeinen werd gehouden. Een dergelijk zoenoffer werd 
gehouden na het afnemen van een census door een 
censor die elke vijf jaar werd aangesteld. Omdat dit een 
vijfjaarlijks gebeuren was, kreeg lustrum als tweede 
betekenis een periode van vijf jaar, aldus Wikipedia. In 
het september nummer 2018 stonden stukjes over 
Aspirine, Van de Pastor, Van het bestuur en O & O, 
Dagje uit, een column, kennismaking met Gerda Hiensch 
en meer. 

Natuurlijk hebben wij onszelf op een 
kopje koffie met een gebakje getrakteerd 
en zijn daarna vlijtig aan het werk gegaan 
aan dit nummer voor u. 

Bij zo’n lustrum is het leuk om even terug te kijken,  
vooruitkijken is van gelijk belang. Wij zullen u van, door u 
aangeleverde en door ons geselecteerde, onderwerpen 
op de hoogte blijven brengen. Soms gaat het om actuele 
dingen, meestal om zaken die voor onze leeftijdsgroep 
van belang zijn. 

Wij willen degenen die afgelopen jaren stukjes hebben 
geschreven hartelijk danken voor hun bijdragen. Wij 
hopen dat u zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt om 
ook eens in de pen te klimmen. Zeker als u dat nog niet 
eerder deed, uw mening, zorg of ervaring is ook voor 
anderen waardevol! 

Het is voor ons, redactie en het bestuur, best belangrijk 
dat wij op zijn tijd even aan ons jasje getrokken worden 
omdat u uw mening wilt geven. Mist u bepaalde 
onderwerpen? Vind u dat behalve ‘nieuwe leden’ er ook 
overlijdensberichten (van leden) genoemd gaan worden? 

Wat wilt u? 

Pagina 7 AFDELING EDE 

1. Zie hier het huidige tellertype. (iets minder tekst en 
iets grotere letter) AaBbCc 

2. Zie hier het mogelijk toekomstige type. (iets meer tekst, 
maar wel kleiner)   AaBbCc 



In het zomernummer van onze nieuwsbrief (7/8 2022) 
stond een bericht over de Russische sergeant Vadim 
Shishimarin. In de kranten van toen was met grote 
koppen te lezen dat hij de eerste Rus was die in 
Oekraïne werd veroordeeld voor een oorlogsmisdaad, 
namelijk het neerschieten van een ongewapende burger. 
Nu laat ik u graag kennismaken met meer nuance van 
het verhaal. 

Op 28 februari 2022, terwijl hij zich terugtrok om zich bij 
andere Russische eenheden te voegen, kaapte zijn 
groep van vijf soldaten een privévoertuig en reed naar 
Chupakhivka, Soemy Oblast, ongeveer 200 mijl ten 
oosten van Kyiv (Kiev). Onderweg zagen ze Oleksandr 
Shelipov, een 62-jarige Oekraïense man, die rijdend op 
een fiets aan het telefoneren was. Hij werd herkend als 
voormalig lijfwacht van Leonid Brezhnev (ja, die oud-
president). 

Onderofficier Makeev, die iets hoger in rang was dan 
Shishimarin, beval de sergeant de man neer te schieten. 
Hij weigerde, maar een andere soldaat genaamd 
Kufakov herhaalde het bevel. Shishimarin vuurde drie tot 
vier schoten af met een Kalashnikov door een open raam 
op Shelipov, die enkele tientallen meters van zijn eigen 
huis stierf. Bij het volgende dorp werd het tankteam in 
een hinderlaag gelokt, waarbij Kufakov om het leven 
kwam. Na te zijn ontsnapt, gaven de overgebleven leden 
zich uiteindelijk over. Volgens Oekraïense 

functionarissen is 
de schietpartij op 
video vastgelegd. 
Op 4 mei plaatste 
de 
veiligheidsdienst 
van Oekraïne 
een video waarin 
Shishimarin 
beschrijft hoe hij 
het slachtoffer 
had 
neergeschoten. 
Op 18 mei zei de 
Oekraïense 
procureur-
generaal Iryna Venediktova dat haar bureau zaken over 
oorlogsmisdaden had voorbereid tegen maar liefst 41 
Russische soldaten. Shishimarin zei dat hij de opdracht 
had gekregen de burger neer te schieten omdat men 
vreesde dat de man de positie van de Russische 
soldaten zou prijsgeven. 

In de rechtszaal bood Vadim excuus aan de weduwe 
van Oleksandr Shelipov. Aanvankelijk werd Vadim 
veroordeeld tot levenslang, later is dat teruggebracht 
naar 15 jaar cel. 

Erik Erkelens Bron internet 

Een terugblik 
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Leest u dit blad in de Franciscuszaal, bij de buren of familie, denk er eens over om zelf lid te worden. 
U heeft vast reden genoeg om er over na te denken, om de volgende redenen. 

U ontvangt dit blad 11x per jaar, u heeft veelal gratis toegang tot gezellige bijeenkomsten, leerzame 
lezingen, of activiteiten. Via ons zijn er kortingsmogelijkheden op enkele verzekeringen of een 
maaltijdservice. Er is veel kennis bij ons over WMO regelingen en belastingen, waarbij u hulp kunt 
krijgen. Uw belangen worden zo nodig door ons behartigd bij de gemeente, pensioenfonds of andere 
organisaties.  

Geef u op via de Ledenadministratie: Charles Slangen, tel. 0318-66 88 85 of email: 
ledenadministratie@kbo-ede.nl of onze website: kbo-ede.nl tabblad ‘Lid worden”. 

©  foto Natacha Pisarenko 

Wie wil nu niet eens iets tegen een goede prijs kopen? U heeft tenslotte het lidmaatschap van KBO al 
betaald, dus mag het ook iets opleveren. 

Besparen op een verzekering? Onderzoek dit eens! 
Korting op een maaltijdservice? Staat op de website. 
Een rijbewijskeuring voor een scherpe prijs? Kijk op onderstaande site. 

Profiteer dus van uw lidmaatschap en bezoek de website: www.kbogelderland.nl/ledenvoordeel/ 

KBO-PCOB voordeel 



De NS is van ons, dus “laat de NS zich 
maar eens verontschuldigen voor het 
gebrek aan gezonde keuzes”, stond in 
een column in de krant over het beleid 
van de NS. Het ging over het aanbod van 
eten en drinken op de perrons. Ik ben 
geneigd te denken dat de NS ons vooral 
veilig, snel en op tijd naar onze 
bestemming moet brengen. 

Eén van mijn eerste vakantiebaantjes was “koffie, thee, 
limonade, broodjes en roomijs” verkopen aan passagiers 
van de sneltrein die op perron 1 in Amersfoort een korte 
stop maakte. Daar kwam er toen per uur maar één van 
langs in beide richtingen. Dat was een half uur lummelen, 
twee minuten hard rennen en hopen dat de passagiers 
snel gepast betaalden voor de trein zich weer in beweging 
zette. Na een week ben ik ermee gestopt; daar kon je 
zelfs als scholier niet voldoende mee verdienen. 
Bovendien kreeg ik op m’n donder van de chef omdat ik 
“roomijs” had geroepen want het was geen roomijs maar 
het zat zo lekker in het ritme. Zeg het maar eens hardop. 
Zelf kocht ik jaren later voor het eerst iets in de trein toen 
er iemand met zo’n smal karretje door het gangpad langs 
kwam. Ik vond het anders zo sneu voor die student als zij 
of hij (of wat dan ook, denk ik nu) teleurgesteld door 
hobbelde naar de volgende coupé. 
Koffie met een gevulde koek, net als 
in diensttijd in de cantine of op 
oefening bij de “cadi”, een busje van 
de cantine-dienst. 

Gezonde keuzes? Die culturele omwenteling moest nog 
komen. Daar hadden we bovendien thuis geen 
boodschap aan en geen geld voor. Als je naar school 
ging of, heel zelden, op reis, dan smeerde je thuis 
tevoren zelf je boterhammen en nam een Grolsch 
beugelfles met koude thee mee. Soms nog een appel 
die mijn moeder in het groot had gekocht bij een boer die 
met paard en wagen zijn oogst langs de deur verkocht. 

Nu zijn we zover dat we vinden dat niet wijzelf, maar de 
overheid verantwoordelijk is voor onze gezonde 
eetpatronen. Ja, niet van u en ik, wij weten wel beter, 
maar van die anderen die te zwaar zijn, te veel kosten in 
de gezondheidszorg en ook nog op hun oude dag te 
lang en teveel medicijnen, behandelingen en zorg nodig 
hebben om zo oud te worden dat ze het zelf niet leuk 
meer vinden. 

Eerlijk gezegd, als het over mijn kleinkinderen gaat, word 
ik net zo truttig, maar voor mezelf denk ik, net als 
Maarten van Rossum: “De overheid wil het niet maar ik 
behoud mij het recht voor om te sterven aan een 
overdosis mayonaise”, of wat dan ook. En o wee de 
ouderenadviseur die bij binnenkomst meteen begint te 
zeuren over mijn alcoholgebruik, die kan meteen 
rechtsomkeer maken. 
Bij u toch ook? 

Evert Ruiter, augustus 2023 

Nederland. In 1950 (Indonesië was toen onafhankelijk) 
werden de militairen in Nederlandse dienst 
teruggetrokken. De positie van de Molukse militairen was 
eigenlijk onmogelijk. Demilitariseren in Java was 
levensgevaarlijk en naar de Molukken gaan stond de 
Indonesische regering niet toe. Dit is de situatie in een 
notendop. De Nederlandse regering 
vaardigde toen een dienstbevel uit 
dat de militairen met hun gezinnen 
naar Nederland moesten. Dit zou 
hooguit een half jaar duren. 
Inmiddels weten we dat er van een 
terugkeer geen sprake is 
(enkelingen daar gelaten). 

Afgelopen zomer was er in Drenthe 
een theaterspektakel waar de 
geschiedenis van de Molukkers in 
ons land werd uitgebeeld. 
Aangezien dit spektakel niet zover 
van ons vakantieadres was, zijn 
Theo en ik hiernaar toe geweest. 

(Vervolg op pagina 10) 

Op 15 augustus is in de katholieke wereld het feest van 
Maria hemelvaart. Maar hier in Nederland is op die datum 
de herdenking dat de oorlog met Japan ophield. 

Op de website de nationale website van de lees je het 
volgende: 
“Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de 
Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der 
Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de 
oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de 
grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op 
de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders 
met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in 
onze samenleving als geheel.” 

Er zijn veel verhalen te vertellen. Hier wil ik er één 
noemen dat is die van de Molukkers, die in dienst van de 
KNIL waren. De oorlog eindigde in 1945 en niet in 1950 
toen hun “verhuizing” naar Nederland plaats vond. Hun 
verhaal heeft te maken met de nasleep van wat in 
Indonesië na de oorlog gebeurde. Vandaar dat ik hun 
verhaal hier wil noemen en hen vindt horen bij de 
slachtoffers van WO II. Ze waren in dienst van 

Gezonde keuzes 

15 augustus, een bijzondere datum 

Pagina 9 AFDELING EDE 



Bij kamp Westerbork waar een opvangkamp was voor de 
Molukkers was op theaterwijze het kamp van toen 
nagebouwd. Na de oorlog werden ruim tweeduizend 
Molukkers gehuisvest op één van de meest beladen 
locaties van Nederland. De naam werd veranderd van 
Kamp Westerbork in Schattenberg. Tijdens de 
voorstelling werd het publiek in kleine groepen langs de 
scènes geleid en kreeg het verschillende taferelen en 
scènes te zien over het leven in de woonoorden. 

Hierna was er op een andere locatie een maaltijd en 
muziek. 

Het theater eindigde in de Molukse wijk in Bovensmilde 

waar een toneelstuk werd opgevoerd, waar de diverse 

Hoe gezond is rambutan? 
Een rambutan is rijk aan kalium, calcium en magnesium, 
daardoor biedt deze vrucht veel gezondheidsvoordelen. 
Rambutan bevat veel vitamines, waaronder vitamine C, 
wat weer zorgt voor een goed immuunsysteem en 
draagt bij aan de gezondheid van je botten. De vezels 
van de rambutan zijn goed voor je spijsvertering. 

Rambutan is niet alleen heerlijk om zo uit de hand te 
eten, maar is ook erg lekker in fruitsalades of als 
nagerecht. 

Bewaartips 
De rambutan is het beste bij kamertemperatuur te 
bewaren, dit kan bijvoorbeeld op een fruitschaal. Daar 
zijn ze ongeveer 1 week houdbaar. In de koelkast zijn ze 
wat langer houdbaar. Nadeel hiervan is wel dat ze dan 
sneller hun smaak verliezen. 

Fred Deuning 

De rambutan is één van de 
geliefde vruchten van Zuidoost-
Azië. De stekelige rode schil 
bevat een eetbare glazige vrucht 
die zoetzuur van smaak is. De 
pit is niet eetbaar. Rambutan 
wordt ook wel ‘harige lychee” 
genoemd, de binnenkant heeft 
wel wat weg van lychee, maar de buitenkant is totaal 
anders. De vrucht groeit in trossen van 5-20 stuks in 
bomen die wel 25 meter hoog kunnen zijn. De boom kan 
twee keer per jaar vruchten dragen. 

Oorsprong 

Van origine is de rambutan een fruitsoort die uit Maleisië 

en Indonesië komt. De naam komt van het Maleisische 

woord ‘’rambut’’ dat ‘haar’ betekent. Tegenwoordig wordt 

rambutan ook in Guatemala geteeld. 

Vervolg 15 augustus 

Exotische vrucht rambutan 
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 Hun speeksel bevat namelijk een pijnstiller en 
bloedstollingsremmer (draculine genaamd). Een 
vampiervleermuis neemt slechts 30 ml bloed per 
maaltijd. Deze vleermuizensoort weegt slechts 18 tot 45 
gram en is ongeveer 8 cm lang. 

Graaf Dracula, een creatie van de schrijver Bram 
Stoker, is een figuur dat grote scherpe hoektanden heeft 
om mensenbloed te drinken. De Dracula mythe was 
vooral populair in de jaren na uitgave van zijn boek in 
1897. Er zijn ook films van gemaakt. Het idee dat er 
‘wezens’ zijn die andermans bloed drinken zijn veel 
ouder en gevat in volksverhalen.  

(Vervolg op pagina 11) 

Een vampier is een beestje dat leeft van bloed. Dat bloed 
heeft de vampier nodig om te leven, het is zijn eten. 
Eigenlijk heten deze dieren vampiervleermuizen. Ze 
opereren als volgt: ze vliegen ‘s nachts laag over het 
landschap op zoek 
naar een slachtoffer. 
Denk dan aan een 
slapende lama of vee. 
Ze landen vlak bij het 
slachtoffer en bijten in 
een poot. Bovendien 
likken ze die plek om 
te zorgen dat het blijft 
bloeden. 

Vampier 

problemen rond de integratie in de Nederlandse 

samenleving aan de orde kwamen. 

Mary-Ann Borggreve 

Molukkersopvang in barakken 

https://kampwesterbork.nl/
https://kampwesterbork.nl/


In Roemenië gaat een erg oud verhaal over strigoi, in 
India kennen ze de vetala, in Indonesië de jenglot en op 
de Balkan werd dit wezen dhampir genoemd en weer 
anders afgebeeld. 

Als dan de overstap gemaakt wordt naar het verhaal, 
maar zonder al de poespas, dan houden wij over dat er 
wezens zijn die het voorzien hebben op andermans 
bloed. Bloed staat vooral symbool voor levenskracht, het 
leven zelf. Deze symboliek kan dus ook betekenen dat er 
mensen zijn die graag meeliften op andermans energie, 
op de levenskracht van familie, vriend of bekende. Wat 
mij betreft zijn dit soort mensen overal te vinden. Ze laten 
anderen de kastanjes uit het vuur halen of ze potverteren 

op iemand. Laten wij trouwens 
nu niet iedereen veroordelen, 
want bij sommigen lijkt het of ze 
profiteren, maar ze kunnen ook 
doneren tegelijkertijd of op een 
ander moment. 

Als het aankomt op die oude, 
soms gruwelijke en bang 
makende, volksverhalen over 
Dracula of vampiers denk ik 
toch dat het makkelijker is om 
wat directer te zijn over de ‘bloeddorstige’ medemens. 

Erik Erkelens 

Het raampje wilde kennelijk liever 
niet worden gezeemd het viel naar 
voren op de bril. Bril stuk en niet 
het raampje. Het ruitje was nog 
heel. 

Er volgde een provisorische 
reparatie. Twee dagen later 
zouden er andere gasten in het 
huisje komen. Er volgde een reis 
naar de dichtstbijzijnde HUBO 
(ongeveer 9 km) en een morgen 
klussen. 

Onze opvolgers kunnen weer 
keurig zitten. 

Mary-Ann Borggreve 

Onze wc-bril in het vakantiehuis in 
Drenthe is kapot, zoals u op de foto 
kunt zien. Hoe krijg je dat voor elkaar 
zult u wel denken. Er is vast iemand 
op gaan staan met een paar flinke 
werkschoenen aan of een 
ondeugend kleinkind dat er met een 
speelgoedautootje op heeft 
getimmerd. Niets van dat alles. 

De boosdoener ziet u op de andere 
foto, namelijk het wc-raampje. Hoe 
kan een wc-raampje er voor zorgen 
dat de bril kapot is gegaan? Manlief 
en ik waren heel ijverig en gingen de 
ramen zemen. Nou dat zijn er heel 

wat. Theo ging ook het wc-raampje zemen en opeens 
een boel gerinkel. Het raampje was bevestigd door een 
simpel systeem zonder scharnieren. 

Vervolg vampier 
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Zoiets verzin je niet 

Tot uiterlijk (zie op de bon) september kunt u de bonnen 

inleveren bij: 

1. Gijsbert van Ingen, Doeshof 11, 6715 DS Ede 
2. Fred Deuning, Pollenstein 17, 6714 DC Ede 
3. Erik Erkelens, Wildforster 30, 6713 KB Ede 
4. Thea Tjio, Laurens Janszn. Kosterstraat 5, 6717 BX 

Ede 
5. Adri Koch, Lange Akkers 135, 6711 TL Ede 
6. Mary-Ann en Theo Borggreve, Veenweg 3, 6741 EA 

Lunteren 
7. Joop en Ria Kester, Groenestraat 78, 6721 JC 

Bennekom 
8. Trudy van Schoonhoven, (tijdens activiteiten in De 

Bosroos) 

Twee keer per jaar ontvangt u een cheque van Ede Doet. 
In de week van 18 september t/m 23 september 2023 
ontvangt u een enveloppe met een cheque van Ede 
Doet. De EdeDoet bonnen die wij in april 2023 hebben 
ontvangen hebben een bedrag van € 580 opgebracht. Uit 
onze EdeDoet spaarpot hebben wij het bedrag aangevuld 
tot € 700. Wij hebben nog een saldo van € 115 in onze 
EdeDoet spaarpot. Het doel voor september 2023 zal 
worden vastgelegd in de KBO Ede bestuursvergadering 
van september 2023. Er zal in ieder geval een doel 
worden vastgelegd ten gunste van de ouderen in de 
gemeente Ede. Wilt u op de enveloppe met de 
waardebon schrijven dat ze voor KBO Ede zijn. 
Hartelijk dank voor uw medewerking om uw waarde 
cheque te doneren aan KBO Ede! 

Bestuur en redactie van KBO-Ede 

EdeDoet bonnen doneren 



Een KBO-lid maakte ons opmerkzaam op het 
onderstaande artikel. 
Als u uw rekeningen betaalt of al dan niet via internet 
aankopen doet, dan komen die uitgaven op uw 
bankafschrift te staan. Veel bedrijven besteden de 
verwerking van hun betaal/factuur administratie uit aan 
andere bedrijven. Zo kan het gebeuren dat voor u niet 
meer duidelijk is welke aankoop van u nu waar staat 
omdat de omschrijving nogal cryptisch is. Terugvinden 
welke aankoop nu hoort bij welk bedrijf kan 
tegenwoordig, maar wel via deze betaaldienstverleners. 
Hieronder is een lijstje met betaaldienstverleners. Adyen 
en Mollie zijn in Nederland de grootste. 

Als u naar de herkomst van een afschrijving zoekt? Begin 
bij de betaaldienstverlener in kwestie. Bijna alle hebben 
op hun site een optie waarmee u verder komt. 

Hier volgen de bekendste: 

 Adyen www.adyen.com/payment-lookup 

 Buckaroo status.buckaroo.nl 

 CM Pindirect (C&M) pindirect.nl/bankafschrift-cm/ 

 Mollie www.mollie.com/nl/
consumers#iframe-consumer 

 Multisafepay www.multisafepay.com/nl_nl/
support/consument-support 

 Pay www.pay.nl/betaald-via-pay 

 Stripe support.stripe.com/charge-lookup 

Gelukkig zijn er al bedrijven die informatieve afschriften 

verzorgen, zie de voorbeelden. 

Erik Erkelens bron: Consumentenbond 

Er is zoveel informatie en zoveel te zien dat de middag 
te kort was. Alleen duizelt het je wel. Zoveel informatie 
als een heel vriendelijke gids ons gaf. 

Er zijn prachtige stenen te bewonderen. Je ziet de 
mooiste kleuren en 
vormen. Er is bij het 
museum een tuin. Daar 
kun je een apart insect 
tegenkomen. 

Voor wie geïnteresseerd is 
in het ontstaan van de 
aarde is dit museum een 
aanrader. 

Mary-Ann Borggreve 

Herkent u ze nog, eierkolen uit de 
tijd voordat we allemaal overgingen 
op gas? 

Ik kan me dat nog wel herinneren. 
Eigenlijk een wonderlijk fenomeen, 
die kolen. Kolen zijn zwarte 
stukken steen. Kolen zijn ontstaan 
doordat plantenresten miljoenen 
jaren in elkaar zijn geperst. 

Dat wist u waarschijnlijk wel. Er is 
echter nog zoveel meer wat je te 
weten kunt komen over gesteenten. 

Dat kan in geologisch museum Hofland in Laren. Theo en 
ik zijn daar een tijd geleden op een zondagmiddag heen 
gegaan. Ik had er namelijk een stukje over gelezen in de 
krant. 

Herken uw uitgaven 

Geologisch museum Hofland 
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Gierigheid 
Wat is het toppunt van gierigheid? 
Een kerkdienst op TV kijken en als de collecte 
komt …….  
snel de TV uitzetten. 

Ik geloof niet in verbieden. Ik geloof in het 
wegnemen van de oorzaken waardoor de 
dingen gebeuren. 

Godfried Bomans  



De sofa, een wat oubollige bank in klassieke interieurs 
komt oorspronkelijk uit het Arabische ‘Tsuffa’. Dat was 
een langwerpige zetel van steen of baksteen. Tsuffa is 
zelf weer ontleend aan het Aramees ‘Tsipa’ (mat). Het 
zitcomfort nam met de ontleningen behoorlijk toe van 
taaie mat, naar Spartaanse bank, tot een meeverend 
paradijs van kussens. De sofa kwam uit Arabië naar het 
hof van de Ottomanen. Vanuit Turkije kwam het 
zitmeubel in de 17

e
 eeuw in onze taal terecht. 

Ook de divan kwam via de Turken naar Europa, maar 
wat later. Een divan is oorspronkelijk een lange zetel van 
een matras tegen de muur op een frame met kussens. 
Het woord is ontleend uit het Perzische (of Koerdische) 
‘diwan’ dat ‘register’ betekent. Het is een pars pro toto 
voor het regeringsgebouw waarin het register lag. 
Perzische overheidsgebouwen bevatten zowel bundels 
papieren als comfortabele zetels waarop de raadslieden 
neerhingen. De meer oorspronkelijke betekenis ‘bundel 
gedichten’ werd door de Duitse romantici eind 18

e
 eeuw 

ingevoerd in de West-Europese cultuurkring. Anders dan 
een sofa heeft een divan gewoonlijk geen arm- of 
rugleuningen. 

De divan als meubel werd vooral bekend door Sigmund 
Freud, die zijn patiënten daarop liet liggen om hun zielen 
te knijpen. Voor de psychotherapie normaal werd, werd 
het woord ‘divan’ vooral bedoeld voor een oosterse 
hoogwaardigheidsbekleder in het bijzonder de Hoge 
Raad der Ottomanen. Het woord is zelfs twee keer in 
onze taal opgenomen. De douane is eigenlijk ook niet 
anders dan een divan. 

De sofa en de divan bevolken menig huis. Sofa’s en 
divans worden gebruikt om uitgebreide familiescharen 
op te laten zetelen maar ook als individuele ligbank voor 
de thuisbioscoop. Het meubel doet ook uitstekend dienst 
om kinderen in een gezin conflicten te leren aangaan en 
te beheersen. Ruzies op de bank gaan over wie waar 
mag zitten en wie de afstandsbediening krijgt. Eventueel 
losse kussens zijn gemakkelijk om je tegenstander mee 
te slaan. Huisdiereigenaren ontdekken meestal snel dat 
de sofa wordt geclaimd door hun viervoeter. 

In de beeldende 
kunst spelen de 
divan en de sofa 
een bijzondere 
rol. Volgens 
westerse 
schilders uit de 
eerste helft van 
de 20

e
 eeuw werden 

divans, canapés en 
sofa vooral gebruikt door naakte dames die daar 
verveeld op lagen niks te doen en dat in een tijd dat de 
winters nog echt koud waren en de ramen enkelglas 
hadden. Toch bespeur je op de meesterwerken van een 
eeuw geleden toch zelden kippenvel, wat de 
toeschouwer nu verwonderd achterlaat: was de fysieke 
conditie van onze voormoeders anders dan die van de 
huidige generatie tweevoeters? 

Paul Marius Borggreve 

Mijn oma had een sofa 
van tante ooit geërfd. 
Een schaamteloze schilder 
had daar iets opgeverfd. 

Niet zomaar op het meubel 
maar op een schildersdoek. 
Het was een blote dame! 
Nog erger dan een vloek. 

Het kunstwerk was goed zichtbaar 
door het venster aan de straat. 
Mijn oma was vol schaamte 
en ook behoorlijk kwaad. 

Ze wenste deze schilder 
met 't kunstwerk naar de maan! 
Helaas kan 'k u niet melden, 
hoe 't verder is gegaan. 

Maar ziet u bij de kringloop 
een kunstwerk van dien aard, 
wil mij dan wel geloven: 
Het is geen stuiver waard! 

Theo Borggreve 

Naar aanleiding van het verhaal over de 
sofa van Paul Borggreve nog een klein 
verhaaltje over een sofa. 

De overgrootmoeder van Paul, mijn oma, 
woonde tijdens de eerste wereldoorlog 
met haar man en kind net over de grens 
met Duitsland in Emmerik. 

Opa was kleermaker en om een vast 
stukje inkomen te hebben werd er een 
kamer verhuurd. Dat was de kamer aan 
de voorkant van het huis. De kamer had 
een groot raam en werd bewoond door 
een kunstschilder. 

Op een gegeven moment zette deze 
schilder een van zijn doeken op de divan. 
Vanaf de straat was het kunstwerk goed 
te zien. 

Tot afgrijzen van mijn bleue victoriaanse 
oma was het schilderij een afbeelding van 
een liggende naakte dame. 

Mary-Ann Borggreve 

Sofa & Divan 
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De sofa, vervolgd 

Papierknipkunst: hond op sofa 

©  Paul Marinus Borggreve 

Bij oma op de sofa 



Als je van Ede naar Wolfheze gaat kom je net voor 
Wolfheze een monument tegen van een zweefvliegtuig. 
Dit staat vlakbij de ingang van een camping. Op deze 
camping is een oorlogsmuseum dat helemaal is gewijd 
aan de rol van de zweefvliegtuigen, die met de 
luchtlandingen van 1944 zijn gebruikt. Het museum is 
alleen op het laatste weekend van de maand te 
bezoeken. 

Onlangs kwam het er eindelijk 
van om hier naar toe te gaan. 
Onze verwachtingen waren niet 
hoog gespannen. We waren 
verrast over wat er allemaal te 
zien was. De start van het 
museumbezoek was het 
bekijken van een film met 
originele beelden van de 
landingen en wat er de eerste 
dagen gebeurde. 

Voor ons als oud-Oosterbekers 
was er nog een leuk detail. Bij 
de filmbeelden was materiaal, 

dat gefilmd was door tandarts Claus. Wij zijn allebei 
patiënt geweest bij deze tandarts. 

Op 17, 18 en 19 september 1944 was het druk in de lucht 
boven de omgeving van Wolfheze. 

Vanuit Engeland kwamen vliegtuigen met daarachter 
zweefvliegtuigen naar ons toe, De zweefvliegtuigen 
landden op de hei bij Renkum, de Rosandapolder 
(Oosterbeek) en ook op de Ginkelse hei. 

Dit was het begin van de 
beroemde operatie Market 
Garden, een actie, die bedoeld 
was om de Rijnbrug in Arnhem 
en de Waalbrug in Nijmegen te 
veroveren en dan door te stoten 
naar Duitsland. 

Market Garden was een enorme 
operatie. De zweefvliegtuigen 
waren groot. Er zijn honderden 
jeeps, aanhangwagens, fietsen, 
kanonnen en zelfs een bulldozer 
per zweefvliegtuig meegenomen. 

In het totaal zijn ongeveer 5400 man van Engeland naar 
Nederland gevlogen. 

Als een vliegtuig geland was ging de voorkant omhoog 
en konden jeeps zo naar buiten rijden. 

Veel materiaal was kunstig opgevouwen om mee te 
nemen, zoals kruiwagens, fietsen en brancards. 

Wilt u meer weten dan kunt u naar het Glider museum in 
Wolfheze. Daar wordt veel aandacht besteed aan het 
aandeel van de zweefvliegtuigen bij de oorlogsactie. 

Mary-Ann Borggreve 

Openingsdagen 2023: 26/27 augustus | 13-17 & 23/24 

september | 28/29 oktober 

Adres: 6874 CB Wolfheze, Telefoon: 06 10 14 34 67 

Naar het glidermuseum 
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Jeep komt uit glider 

na landing 

Hema staat voor Hollandsche Eenheidsprijzen 
Maatschappij Amsterdam. 

Inproba? Indonesische producten Baarn, de plek waar 
de fabriek staat. 

Papierfabriek Gennep maakt het bekende PAGE. 

Remia heeft gekozen voor de naam omdat het komt van 
De Rooij’s Electrische Melangeer Inrichting Amersfoort. 

Tot slot De SPAR: Door Eendrachtige Samenwerking 

Profiteren Allen Regelmatig.  

Aldi komt van Albrecht Discopunt, opgericht door de 
gebroeders Karl en Theo Albrecht. 

Weet u hoe ASITO aan zijn naam komt? 
Het is een afkorting van Alle Stof In Tempo Opruimen. 

AVIKO: de Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en 
Omstreken 

Breakfast Instant Tarwe: Ziet u het al, het is van Brinta. 

Conimex klinkt bijvoorbeeld heel oosters, maar betekent 
gewoon Conserven Import en Export. 

DELA betekent in oorsprong ‘Draagt Elkanders Lasten’ 

Etos is ontstaan uit de Philips personeelswinkel, 
Coöperatieve Verbruiksvereeniging. De naam kwam van 
‘Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking’. 

In de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam was de eerste 
vestiging van FEBO 

Herkomst enkele bedrijfsnamen Winkelcentrum Parkweide Ede 

Als je ouder wordt, wordt alles slechter. 
Alleen dat vergeten, dat wordt beter.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1YTUH_nlNL1069NL1069&q=glider+collection+wolfheze+adres&ludocid=7534529087418980358&sa=X&ved=2ahUKEwjO2ezNqLyAAxVii_0HHY-sBlsQ6BN6BAhDEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1YTUH_nlNL1069NL1069&q=glider+collection+wolfheze+telefoon&ludocid=7534529087418980358&sa=X&ved=2ahUKEwjO2ezNqLyAAxVii_0HHY-sBlsQ6BN6BAg8EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM-pqKjKMys0YLRSNagwMU82T0xLSrQ0TUw2SzNMszKoMLOwNDAwM7E0SDE3SbEwMPMSS8_JTEktUsgtLU4tzVUoz89Jy0itSgUAlxUYYQ&q=glider+museum+wolfheze&rlz=1C1YTUH_nlNL1069NL1069&oq=glidermuseum&aqs=chrome.1.69i57j46i10i175i199i51


Een tijd geleden zag ik op Social Deal een aanbod van 
een dagje uit naar Zaltbommel. 

Nu heb ik voor ons trouwen twee en half jaar in 
Zaltbommel gewoond. Dit uitje trok me wel aan en ik heb 
tickets besteld. 

Het ging om een spoken goot tocht. Een aantal jaren 
geleden heeft een kunstenaar op de goot van een aantal 
huizen een beeldje gemaakt van iets wat speciaal bij dat 
huis hoorde. 

Een handige horecaondernemer heeft een soort 
speurtocht langs deze "spoken" uitgezet. 

Start met koffie en gebak, daarna wandelen en eindigen 
met een drankje en een hapje, dat is het concept. 

De start is bij de markt. Dat zag er wel heel anders uit 
dan vroeger. Zodra je echter een zijstraat in loopt is er 
geen sprake meer van drukte. Ik ben langs de plek 
gekomen, waar ik heb gewoond. 

Dat was tegenover het Maarten van Rossumhuis. Het 
Maarten van Rossumhuis is een museum. 

Vroeger was ik er nooit geweest. Nu 
ben ik wel naar binnen gegaan. 
Naast historische schilderijen is er 
veel aandacht voor Fiep Westerdorp 
en haar werk. Fiep kwam namelijk uit 
Zaltbommel. 

Ik heb ook nog een tijd in de 
Kerkstraat gewoond tegenover 
bakker Dingemans, die bekend stond 
om de sprits, die hij bakte. Helaas, 
de winkel was er niet meer. Later heb ik via google 
ontdekt dat de spritsjes nu door een andere bakker 
worden gemaakt. Jammer, ik had graag een trommeltje 
sprits als souvenir mee naar huis genomen. 

Het was leuk om hier te wandelen en aan vroeger te 
denken toen Theo geregeld naar Zaltbommel ging om 
niet alleen de brug te zien, maar om zijn verloofde te 
bezoeken. 

“Ik ging naar Bommel om de brug te zien” is het begin 
van een heel bekend gedicht van Martinus Nijhoff 

De moeder de vrouw 
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 
die elkaar vroeger schenen te vermijden, 
worden weer buren. Een minuut of tien 
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken, 
mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd - 
laat mij daar midden uit oneindigheid 
een stem vernemen dat mijn oren klonken. 
 
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, 
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 
 
Nijhoff bezocht regelmatig familie in Zaltbommel, maar 
dit gedicht schreef hij naar aanleiding van een anekdote 
van zijn huisgenoot Hans Philips. 

Het is een beschrijving, die je op elke rivier kunt 
toepassen. Als kind heb ik heel wat aan de Rijnkant 
gezeten. De sfeer is helemaal te herkennen. Overigens 
is de familie Philips een bekende familie in Zaltbommel. 

Zoals u op de foto kunt zien, is de brug fotogeniek. Het 
is overigens niet de brug, die Nijhoff heeft gezien. Deze 
is een vervanger van die brug. 

Mary-Ann Borggreve 

tel. 0318 62 00 31, tot 28 september. 
Daarna kun je contact op nemen met Trudy 
van Schoonhoven, tel. 0318 64 59 09. 

Marja Ankoné 

Voor vrijdag 6 oktober ga ik het restaurant “Steaks & Zo, 
reserveren, Nieuwe Stationsstraat 9. Wanneer je het 
gezellig lijkt om samen met anderen te eten, dan zien wij 
je daar graag. Je wordt daar dan om 18.30 uur verwacht. 
Voor informatie en aanmelden (i.v.m. het reserveren) kun 
je contact opnemen met Marja Ankoné, 

Dagje uit 
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Samen uit eten 

Je leven als christen zou niet-gelovigen moeten doen twijfelen aan hun ongeloof in God. 

Dietrich Bonhoeffer  



jaargang 30, nr. 9 september 2023 

Wat er is te doen 

Agenda KBO en PCOB 

Op de bijeenkomst van KBO Ede en PCOB-Ede, Bennekom en Lunteren zijn de leden van beide 
seniorenverenigingen van harte welkom. Bij activiteiten met een beperkte capaciteit hebben leden van de eigen 
afdeling voorrang. 

KBO Programma  

 20 september Bingo o.l.v. Beer Radstaat. Voor KBO leden gratis. Alle anderen € 5.00 entree. 

 18 oktober Lezing door Nollen Mulder van Woonstede over Seniorenvesting in Ede 

 15 november Gepland Indonesisch buffet om 17.00 uur. Inschrijving maximaal 50 personen. 

 13 december let op: Afwijkende dag. ’s Morgens een kerststukje maken voor op de tafels bij Kerstviering en 
daarna voor onze zieke leden. 

 20 december Kerstviering en lunch in de Open Hof. Tijdstip: 13.00-16.00 uur. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, hoek rotonde 
Proosdijerveldweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur, tenzij anders vermeld. 

Op www.kbo-ede.nl kunt u onze activiteiten ook vinden 

PCOB Ede Lunteren Programma  

 Geen opgave. 
De bijeenkomsten zijn in “Rehoboth”, Driehoek 11 te Ede, tenzij anders vermeld. 

PCOB Bennekom Programma  

 Donderdag 5 oktober: Bezoek Kruisherenklooster St. Aegte met eigen vervoer. Vertrek v.a. De Brink. 
Locatie voor de activiteiten: Gemeentecentrum De Brink. Brinkstraat 39 in Bennekom. 


